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Lieve Don Carmeliet,  

Manna valt hier uit de hemel! Letterlijk, want ik ben samen met een paar 

vriendinnen algarrobas aan het oogsten. We kloppen ze net als de olijven met 

lange stokken uit de boom, waarbij je moet uitkijken dat de algarrobas niet op je 

eigen hoofd vallen!  

Algarrobas zijn de vruchten van de Algarroboboom (handige taaltip: de boom is 

linguïstisch gezien altijd van het mannelijk geslacht en de vrucht van het 
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vrouwelijke). De Algarrobo wordt in het Engels Carob tree en in het Nederlands 

Johannesbroodboom genoemd. September is traditiegetrouw de maand waarin 

de langwerpige, bruine peulen geoogst worden. De pitjes daarin worden tot 

meel gemalen (Johannesbroodboompitmeel, een heerlijk Scrabble-woord!) dat 

enorm voedzaam is en wordt gebruikt als dikkingsmiddel en verwerkt in onder 

andere babyvoeding en medicinale bereidingen. Het wordt steeds populairder 

en de prijs stijgt navenant. Een paar jaar geleden waren ze niet veel waard en 

lieten veel boeren ze aan de bomen hangen. Ik gaf ze toen aan mijn paarden 

en ezels die er dol op zijn. Maar momenteel krijg je voor een kilo al meer dan 2 

euro in de coöperatieve, wat betekent dat het voor de lokale boeren een 

lucratieve business is geworden. Een minder fijne consequentie is dat er enorm 

veel algarrobas worden gestolen… 

Hier en daar worden ook al weer nieuwe Johannesbroodbomen aangeplant, 

wat ik geweldig vind, want deze boom kan uitgroeien tot een machtig mooie 

reus die enorm veel schaduw biedt. Hij is beschermd, wat betekent dat je ´m 

niet mag omhakken of -zagen.  

Er zijn een aantal interessante mythes aan de Johannesbroodboom verbonden. 

Zo wordt er gezegd dat elk pitje precies hetzelfde weegt, namelijk het 

equivalent van één karaat, een eenheid die gebruikt wordt voor massa, die 

gebruikt wordt voor edelstenen waaronder diamanten. Het woord karaat zou 

dan ook een verbastering zijn van carob. 

Een ander verhaal luidt dat deze boom, die van oorsprong Afrikaans is maar 

ook in het middenoosten voorkomt, verantwoordelijk was voor het manna, het 

´hemelbrood´ dat God uit de hemel liet vallen toen de Israëlieten onder leiding 

van Mozes Egypte verlieten en door de Sinai-woestijn naar het Beloofde Land 

trokken. Het ´smaakte als honingkoek´. Nu hebben de algarrobas inderdaad 

een weeïg zoete geur, maar ze smaken eerder als chocolade. De boom wordt 

daarom ook wel ´chocolate tree´genoemd. In Afrika schijnen kindjes op de 

peulen te zuigen bij wijze van alternatief snoepje. Van de bonen kan je een 

soort cholocadevervanger maken en soms worden ze gemassereerd tot een 

zoete likeur. Over een paar weken gaat de algarrobo weer in bloei en wordt de 



geur bedwelmend en bijna sensueel, alsof je door een groot openluchtbordeel 

wandelt!  

Maar als je me nu wil excuseren, ik moet vandaag nog wat manna uit de hemel 

kloppen! 

Un abrazo, 

 

Jakobien 

  

Ik heb nog wel een paar leuke aanbiedingen voor je! 

De beste olijfolie ter wereld met een mooie korting! 

 

 In afwachting van de olijvenoogst in november heb ik alle olijfolie die ik nog 

over heb een mooie korting gegeven. Weet dat Finca Don Carmelo´s 

biologische en Extra Virgen olijfolie olijfolie minstens anderhalf jaar houdbaar is 

en van de beste kwaliteit! Het ziet ernaar uit dat het geen 

overvloedig olijvenjaar wordt (vanwege de droogte) waardoor de prijzen zeker 

zullen stijgen, dus doe je voordeel nu met deze aanbieding! Bestellen doe je 

zoals altijd via www.fincadoncarmelo.com 

  

Logeren op Finca Don Carmelo met een mooie korting! 

 

In november, de olijvenoogstmaand, krijg je ook een korting op je verblijf in La 

Cuadra, mijn tiny farm house hier op de Finca. Je betaalt dan geen 1000 euro 

maar 700 euro voor een week (kom je alleen dan betaal je slechts 500 euro in 

die maand). Je kan hier letterlijk dromen tussen de olijfbomen. Een heerlijke 

plek om even helemaal weg van de wereld te zijn. Mijn laatste gaste, Corina uit 

Geleen, is juist met spijt in haar hart weer vertrokken. Ze had in haar week hier 

een bijzondere band opgebouwd met Mamacita, mijn ezelin, die haar elke 

ochtend persoonlijk kwam begroeten! Mamacita leek wel verliefd op mijn gaste 

en stalkte haar zelfs ´s nachts! (binnenkort een nieuw ´Verhaal van de Finca´!)  

https://fincadoncarmelo.us9.list-manage.com/track/click?u=c47fe47cdb5984a079176093b&id=430dbdb3ad&e=83a82b65ea


 

Corina heeft me ook een tip gegeven die ik me ter harte neem: wie ´s avonds 

laat aankomt kan bij mij vanaf nu een ontbijtmand (fruitsap, vers brood, 

scharreleitjes van de buurman…) bestellen zodat je de volgende ochtend niet 

meteen naar de winkel hoeft. Een flesje wijn en aperitiefhapjes krijg je sowieso 

bij aankomst! En wie een week boekt krijgt uiteraard ook een fles met de 

beste olijfolie ter wereld mee naar huis ;-) 

Meer info en boekingen via: www.fincadoncarmelo.com 

 

 

 

Het prachtige strand van Patnem waar je logeert en een week lang Yoga doet, geniet, uitrust en 

kennismaakt met een uniek deeltje van India. Ik ben er je gastvrouw! Scroll naar beneden voor mijn Goa 

Yoga Retreat-aanbieding!  

The beautiful beach of Patnem where you stay and do Yoga for a week, enjoy, relax and get to know a 

unique part of India. I'm your hostess! Scroll down for my Goa Yoga Retreat offer! 

https://fincadoncarmelo.us9.list-manage.com/track/click?u=c47fe47cdb5984a079176093b&id=fc0b7bd097&e=83a82b65ea


 

 

 

 

  

 

En dan nog een aanbieding voor een ´Yoga With Jackie´ Retreat in… 

Goa! 

Waar: in Patnem, in het zuiden van Goa (India) 

Wanneer: 4-11 januari 2023 (4 aankomst/check-in en 11 vertrek/check-out) 

Zeven dagen en 7 nachten in een gezellig en comfortabel guesthouse pal aan 

een prachtig en exotisch palmenstrand met een heerlijke hippie vibe waar 

yogi’s zich helemaal thuisvoelen. Je logeert bij twee geweldige yogaleraren. Je 

hebt je eigen hut of je deelt een hut met iemand anders (er is een single 

supplement). Het eten is er lekker en gezond, mét een Indian touch uiteraard. 

Er zijn twee yogalessen van 1,5 uur per dag in dit retreat inbegrepen, afwisselend 

Hatha, Ashtanga, Yin en Yoga therapy. Je bent natuurlijk niet verplicht om mee te 

doen aan elke yogales: vrijheid blijheid! De yogalessen worden gegeven door twee 

geweldige Indiase Yoga leraren en zijn geschikt voor iedereen!  



 

Ik ben aanwezig en doe met alle yogalessen mee. Ik ben er om je je thuis te laten 

voelen, je te begeleiden en eventueel te vertalen (in Goa kan je heel goed in het 

Engels terecht en de Yogalessen worden ook in het Engels gegeven).  

Wat is inbegrepen? 

• logies (7 nachten) 

• 2 maaltijden per dag (ontbijt en lunch/diner) 

• 2 yogalessen per dag (afhankelijk van je uur van aankomst en vertrek zijn dit 

er 13 of 14) 

• persoonlijke begeleiding ter plaatse door Jakobien 

Wat is niet inbegrepen? 

• Vluchten naar en van Dabolim/Goa 

• Transfers van de luchthaven naar het guesthouse en terug (maar ik kan je 

wel helpen bij die transfers!) 

Prijs (op basis van een gedeelde hut): 650 euro 

Prijs op basis van een privé hut: 790 euro 

Stuur mij een mail voor meer info of om dit retreat te boeken. 

Namaste, 

Jakobien 

Yoga With Jackie 

Let´s breathe, stretch and embrace life together! 

 

 

 

Dear Don Carmelite! 

 

Manna falls from heaven here! Literally, because I am harvesting 

algarrobas with some friends. Just like the olives, we knock them out 

of the tree with long sticks, where you have to be careful that the 

algarrobas don't fall on your own head! 

mailto:jakobien.huisman@me.com?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20info%20over%20het%20Yoga%20retreat%20in%20Goa


Algarrobas are the fruits of the Algarrobo tree (useful language tip: 

linguistically in Spanish the tree is always masculine and the fruit 

of the tree feminine). The algarrobo is called Carob tree in English 

and Johannesbroodboom in Dutch. September is traditionally the month 

in which the elongated, brown pods are harvested. The seeds in it are 

ground into flour which is extremely nutritious and is used as a 

thickening agent and processed in, among other things, baby food and 

medicinal preparations. It is becoming more and more popular and the 

price is rising accordingly. A few years ago they were not worth much 

and many farmers left them hanging on the trees. I then gave them to 

my horses and donkeys who love them. But currently you get more than 2 

euros for a kilo in the cooperative, which means that it has become a 

lucrative business for the local farmers. A less pleasant consequence 

is that an enormous amount of algarrobas is being stolen… 

New carob trees are also being planted here and there, which I think 

is great, because this tree can grow into a mighty beautiful giant 

that offers a lot of shade. It's protected, which means you can't cut 

or saw it. 

There are a number of interesting myths associated with the carob 

tree. For example, it is said that each kernel weighs exactly the 

same, namely the equivalent of one carat, a unit used for mass, which 

is used for precious stones including diamonds. The word carat would 

therefore be a corruption of carob. 

Another story goes that this tree, of African origin but also found in 

the Middle East, was responsible for the manna, the 'heavenly bread' 

that God dropped from heaven when the Israelites led by Moses left 

Egypt and passed through Sinai. desert to the Promised Land. It tasted 

like honey cake. Now the algarrobas do indeed have a slightly sweet 

smell, but they taste more like chocolate. The tree is therefore also 

called 'chocolate tree'. In Africa, children seem to suck on the pods 

as an alternative sweet. You can make a kind of chocolate substitute 

from the beans and sometimes they are massaged into a sweet liqueur. 

In a few weeks the algarrobo will bloom again and the scent will 

become intoxicating and almost sensual, like walking through a large 

open air brothel! 

But if you'll excuse me now, I have to knock some manna from heaven 

today! 

 

Un abrazo, 



 

 

Jackie 

 

PS I have a few promotion offers for you 

 

The best olive oil in the world with a great discount! 

 

In anticipation of the olive harvest in November, I have given all the olive oil I 

have left a nice discount. Know that Finca Don Carmelo´s organic extra 

virgen olive oil has a shelf life of at least a year and a half and is of the best 

quality! It looks like it won't be a very good olive year (due to the drought) so 

take advantage of this low price now! 

You can order as always via www.fincadoncarmelo.com 

 

 

The loveliest tiny house in the world with a great discount! 

 

In November, the olive harvest month, you also get a discount on your stay in 

La Cuadra, my tiny farm house here on the Finca. You do not pay 1000 euros 

but 700 euros for a week (if you come alone, you only pay 500 euros in that 

month). You can literally dream here between the olive trees. A wonderful place 

to get away from the world for a while. My last guest has just left with regret in 

her heart. During her week here she had developed a special bond with 

Mamacita, my donkey, who came to greet her personally every morning! 

Mamacita seemed completely  in love with my guest and even stalked her at 

night! (Soon a new 'Story of the Finca'!) Corina also gave me a tip that I take to 

heart: if you arrive late at night, you can order a breakfast basket from me (fruit 

juice, fresh bread, free-range eggs from the neighbor…) so that you don't have 

to go to the supermarket the next morning. . You get a bottle of wine and 

appetizers anyway! And if you book a week, you will of course also get a bottle 

of olive oil to take home ;-) 

More info and bookings via: www.fincadoncarmelo.com 
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A unique 'Yoga With Jackie' Retreat in… Goa! 

 

Where: in Patnem, in the south of Goa (India) 

 

When: January 4-11, 2023 (4 arrival/check-in and 11 departure/check-out) 

 

Seven days and 7 nights in a cozy and comfortable guesthouse right on a beautiful 

and exotic palm beach with a wonderful hippie vibe where yogis feel completely at 

home. You will be staying with two great yoga teachers. You have your own cabin or 

you share a cabin with someone else (there is a single supplement). The food is 

tasty and healthy, with an Indian touch of course. 

 

Two 1.5-hour yoga classes per day are included in this retreat, alternating Hatha, 

Ashtanga, Yin and Yoga therapy. Of course you are not obliged to participate in 

every yoga class: freedom, joy! The yoga classes are taught by two authentic Indian 

Yoga masters and are suitable for everyone! 

 

I am present and participate in all yoga classes. I am there to make you feel at home, 

guide you and possibly translate (in Goa you can go very well in English and the 

Yoga classes are also given in English). 

 

What is included? 

 

accommodation (7 nights) 

2 meals per day (breakfast and lunch/dinner) 

2 yoga classes per day (depending on your time of arrival and departure, there are 

13 or 14) 

personal guidance on site by Jakobien 

 

What is not included? 

 

Flights to and from Dabolim/Goa 

Transfers from the airport to the guesthouse and back (but I can help you with those 

transfers!) 

 



 

Price (based on a shared cabin): 650 euro 

 

Price based on a private cabin: 790 euro 

 

Send me an email for more info or to book this retreat. 

 

Namaste, 

 

Jackie 

 

Yoga With Jackie 

Let´s breathe, stretch and embrace life together! 
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